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Tuut, tuut 
 
Beste leden

Dat een minuscuul samengesteld chemisch 
product, onzichtbaar voor het blote oog en 
dat wij coronavirus noemen, zich zo explosief kon 
verspreiden, is gewoon hallucinant. 

Ontstaan in duistere omstandigheden in Wuhan (China), is het 
aan een opmars begonnen dat ongewild de vijf werelddelen van 
onze aarde heeft bereikt. Zelfs de grootste economische macht 
van vandaag, met name de Verenigde Staten van Amerika, moest 
eraan geloven. Het kleine België deelde en deelt nu nog in de 
klappen, ondanks de nodige voorzorgsmaatregelen afgekondigd 
bij de eerste uitbraak in maart jongstleden. De versoepelingen die 
nadien werden ingevoerd en een niet te miskennen toepassings- 
moeheid, hebben er helaas voor gezorgd dat het coronageweld 
ongenadig kon toeslaan. 

Corona maakt geen onderscheid tussen rijk en arm, maar ook 
jong en oud worden niet ontzien. Het is nu toch voor iedereen 
duidelijk: corona slaat toe waar het kan en spaart niemand.
Maar wat nu met onze club? 

Wij hebben onze kalender opgesteld voor 2021 en hopen deze te 
kunnen afwerken. 

Onze club bestaat 15 jaar in 2020 maar dat zullen we proberen te 
vieren in 2021 als corona het toelaat. 

Ondanks alles toch aan iedereen een zalig kerstfeest en een ge-
lukkig nieuwjaar gewenst en hou jullie allemaal gezond en wel.   
 
Hopelijk tot spoedig.

Jullie voorzitter 
Tuut, tuut

Met dank aan
Julien en Jean-Marie



Restaurant 
De voet van Keizer Karel

Klapscheutstraat 41a
1741 Wambeek

02/582.77.72

info@devoetvankeizerkarel.be

www.devoetvankeizerkarel.be

Openingsuren

donderdag vanaf 18u

vrijdag vanaf 12u

zaterdag vanaf 15u

zondag vanaf 11u30

Hellende & Platte daken
Nieuwbouw & Renovatie

Gooik Roosdaal
0477/59.83.43 0487/95.74.08

info@dakwerkenvandegucht.be

Specialiteit Platte daken
EPDM RUBBER - ROOFING

www.dakwerkenvandegucht.be



In de vorige editie van ons clubblad trachtten 
wij de geschiedenis te schetsen van dit legen-
darisch voertuig en we lichtten toen ook al het 
tipje van de sluier op van het verhaal van ons 
clublid Danny Denayer en zijn “Traction”. 
 
Eerst echter wat voorgeschiedenis. Laat het 
duidelijk wezen: Danny genoot géén opleiding 
als mecanicien of koetswerkhersteller, maar…
Danny is de zoon van Fernand, beter gekend 
als de baas van café Robijns, in het Negen-
manneke, St Pieters Leeuw. En daar begint het 
verhaal!!! 

Fernand was naast cafébaas ook gepassio- 
neerd door oldtimers. Hij restaureerde deze in 
zijn vrije tijd en hoogstwaarschijnlijk raakte ook 
Danny hier besmet met het virus. 
 
Fernand zijn eerste gerestaureerd voertuig was 
een Peugeot 201 van de jaren ’20. Dit voertuig 
staat trouwens nog steeds te pronken in de 
showroom van “Garage Olivier “ in Alsemberg.  
Later werd deze Peugeot opgevolgd door een 
Peugeot 202 en er volgden nog vele anderen.  
Telkens mocht Danny meehelpen. Wat begon 
met het reinigen en met mazout wassen van 
diverse onderdelen, werd later gevolgd door 
het meer technische werk.
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Intussen leerde Danny, Marianne kennen en 
ook hier werd hij gepassioneerd! 
  
Bovendien was Marianne de kleindochter van 
transportbedrijf Van Obbergen en ook hier 
werd er elk weekend gesleuteld aan de talrijke 
vrachtwagens. 
 
Zich bewust van het feit dat hij niet veel afwist 
van carrosseriewerken wilde Danny zich ook 
hier bijscholen. Echter, om hierin een oplei-
ding te mogen volgen, moest hij eerst nog een 
jaar mechaniek opleiding volgen om zich pas 
daarna te mogen inschrijven voor de drie jaar 
opleiding carrosserie, in het avondonderwijs 
te Aalst. Hier kreeg hij ook nog les van onze 
sponsor: Johan Nerinckx,  nu nog steeds 
bezieler van het carrosserie- en restauratiebe- 
drijf met dezelfde naam en gevestigd in Idder-
gem. 
 
Intussen werd Danny ook eigenaar van een  
MG B van 1968, met heel wat werk aan. Ver-
mits het origineel voertuig rechts gestuurd was, 
werd geopteerd om dit dan ook maar van kant 
te verwisselen. Ook rapper gezegd dan gedaan 
en terwijl je dan toch bezig bent, zet je er me-
teen maar een nieuwe kast op. De maidentrip 
van dit voertuig was de deelname aan onze 
Witloofrit in 2010. 

Danny werd lid van onze club in 2011 en nam 
deel aan de “Bunkerrit- vierdaagse” in 2012,  
niet met de MG maar met een gerestaureerde 
Jaguar MK2.
 
Heel die tijd stond er in de garage echter een 
Traction van 1955. Aangekocht in 1996 als  
vijfjarenplan. Het was wel een Traction volgens 
de “Carte Grise”, maar moeilijk te herkennen 
vermits het voertuig totaal gedemonteerd was 
en “alle” wisselstukken in kartonnen dozen 
verstopt zaten. 
 
Uiteindelijk in 2012, het vijfjarenplan was dan 
al lang voorbij, begint Danny de dozen uit te 
pakken en het voertuig blijkt inderdaad bijna 
compleet te zijn. Ook de originele kleur wordt 
teruggevonden: Bleu Nuit AC60! 
 
Voor Danny de ultieme technische uitdaging.  
Maar waarom een Traction?
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Het was voor zijn tijd een zeer vooruitstre- 
vende auto, geen chassis maar een zelfdra-
gend koetswerk, voorwielaandrijving en een 
moderne ophanging. 
 
Mooi gezegd: maar voor de restaurateur die al-
les perfect wil hebben toch een hele uitdaging 
en heel wat opzoekwerk was dan ook nodig.
 
Na het zandstralen van de kast en het aan-
brengen van de primer verhuisde de ”auto” 
naar de garage onder de woning. Tijdens de 
vrije momenten kon er aan het voertuig gesleu-
teld worden. 
 
De motor en de versnellingsbak kregen een 
revisie. 
 
Achteras werd onderworpen aan een totale 
revisie en om hem opnieuw te monteren 
moest er zelfs een opening in de kast gemaakt 
worden om aan de vijzen te kunnen. 
 
Om de remmen optimaal te laten werken wa- 
ren ook nogal wat ingrepen nodig en heel wat 
gereedschap diende zelf gemaakt te worden! 
 
Intussen vordert het “vijfjarenplan” zeer goed, 
net voor het ten perse gaan van ons clubblad 
vernamen we trouwens dat ook de motor ge-
plaatst is en draait! 
 
Wij hopen weldra een reportage te kunnen 
maken van de verdere afwerkingen wensen wij 
Danny veel “courage”. 
 
Met dank aan Danny en Marianne voor het 
onthaal en de lange babbel. 

Reportage: Jules de Guuk
Foto’s: D. Denayer
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Begin september vertrokken Pascale en ik 
zoals elk jaar naar het Zuiden van Frankrijk, 
om te gaan logeren in een B&B van vrienden in 
Trouillas, niet ver van Perpignan. 

Tijdens een telefoontje naar de voorzitter kwam 
ik te weten dat ook hij met familie en vrienden 
op vakantie was in die prachtige streek, op 
zo’n 25 kilometer van waar wij zaten. Ik heb 
onmiddellijk voorgesteld om een dag samen 
door te brengen, zodat we hen konden laten 
kennismaken met de plaatselijke toeristische 
pareltjes. We spraken af op dinsdagochtend 8 
september.  

Vanwaar ‘Route 66’, hoor ik u vragen… Wel, 
heel eenvoudig: Route 66 was de naam van 
een rondrit van zeven dagen die ik in septem-
ber 2019 in dit departement (Pyrénées-Orien-
tales, departement 66) organiseerde voor de 
Mercedes-club. Gelukkig had ik de usb-stick 
met de roadbooks bij en dus hebben we met 
drie moderne wagens het tracé gedaan waar-
mee we het jaar voordien onze dinsdag had-
den gevuld.



HET BESTE GEREEDSCHAP
VOOR HET BETERE WERK

Sint-Berlindisstraat 17  -  9402 Meerbeke
T 054 33 26 69                        F 054 32 96 42
info@sermant.be             www.sermant.be

IJzerwaren
Gereedschap
Machines
Horecamateriaal
Ladders
Huishoudartikelen
Onderhoudsproducten
Bureelartikelen
Beroepskledij
Compressoren
Verhuur tafelgerei
Gas�essen:
- Butaan en propaan
- Industriële gassen

verdeelpunt

Gesloten op zaterdag, zondag en maandagvoormiddag
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Via typische weggetjes en dorpen slingerde de 
route zich langs wijngaarden, olijfgaarden en 
valleien. Er is van alles te ontdekken: panora-
ma’s, de plaatselijke traditionele bouwstijl en de 
wijnvaten van Terrassou. Voor de lunch had ik 
een tafeltje gereserveerd in Castelnou, in het 
restaurant Hostal waar ik regelmatig ga eten. Op 
een kleine parking die een fraai uitzicht biedt op 
het dorp en het kasteel had ik een verrassing 
voorbereid voor ons groepje: een paar bekertjes 
en een koelbox, meer was er niet nodig om een 
plaatselijk wit aperitiefwijntje te degusteren! Een 
mens moet per slot van rekening voldoende 
drinken als het zo warm is…
 
Castelnou is een verkeersvrij ommuurd dorp uit 
de middeleeuwen met een oud kasteel, bovenop 
een heuvel in het middelgebergte. De pittores- 
ke straatjes en stenen huizen, de markten met 
streekproducten, de kleine ambachtswinkels en 
de talloze restaurants maken het tot een toeris-
tische trekpleister. Stéphane, de patron van het 
restaurant, had voor ons een ronde tafel voor 
tien personen op het terras vrijgehouden. We 
proefden er escargots à la catalane (warm, in 
een sausje van tomaten met look en peterselie) 
en diverse specialiteiten. Na de maaltijd en de 
koffie dronken we, zoals de traditie het wil, een 
zoete wijn “au Pourou” (dat is een Catalaanse 
karaf met een fijne tuit) en iedereen heeft het 
geprobeerd. Martine vond het uiteraard plezant, 
maar ik ook! 
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Na een korte wandeling door het dorp reden 
we naar onze volgende bestemming. Via een 
weg vol bochten ging het bergop, om nadien 
langs de andere kant terug af te dalen. Boven 
was op sommige plaatsen in de verte de zee 
te zien, die nochtans 27 km verderop ligt. In 
Ille-sur-Têt hebben we de zogeheten ‘schoor-
stenen’ bezichtigd. Dat zijn geen echte schoor-
stenen maar unieke rotsformaties met uit 
erosie ontstane zuilen van kalksteen.

Op de terugweg konden we niet om de ‘gué 
de Néfiach’ heen, waar we een stukje door de 
rivier moesten. ’s Winters of als het hard ge-
regend heeft, stijgt het waterpeil en wordt die 
oversteekplaats uit voorzorg afgesloten. 

Omstreeks 17 uur was de rondrit afgelopen 
en na afscheid te hebben genomen, reden we 
elk terug naar onze vakantiebestemming, moe 
maar gelukkig na zo’n mooie dag onder vrien-
den. Pascale en ikzelf willen Freddy en zijn 
bende bedanken voor het vertrouwen om ons 
zonder aarzelen te zijn gevolgd.  

Trouwens… waar gaan we volgend jaar met 
vakantie? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jean-Marie Boussy
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Dit jaar werden alle oldtimerbeurzen geannuleerd 
als gevolg van de gezondheidscrisis. Allemaal? 
Nee, een kleine nederzetting bleef moedig weer-
stand bieden, net zoals in de strips van Asterix. 

Midden september werd in Ath de gezellige, 
kleinschalige beurs georganiseerd die er normaal 
gezien eind maart plaatsvindt. Dankzij een strak-
ke organisatie, die de aanwezigen verplichtte om 
afstand te houden en een mondmasker te dra-
gen, konden de liefhebbers zich twee dagen lang 
vergapen aan al het fraais op de parking en in de 
grote hal. Autodealers en verkopers van onder-
delen en accessoires showden prachtige wagens 
en diverse occasies. De bezoekers konden op 
zoek naar die ene zeldzame vondst, afhanke-
lijk van hun behoeften en interesses. Er was 
weliswaar een flinke opkomst, maar het bleef 
doenbaar om de afstandsregels te respecteren. 
Diezelfde dag vernam ik dat de beurs in Ciney, 
waarvan de datum ook was verschoven, twee 
weken later zou plaatsvinden. 
 
Omdat Frans, Jean en Freddy (mijn gebruike- 
lijke passagiers) niet op de uitnodiging ingingen, 
ben ik op 3 oktober in de vroege uurtjes alleen 
vertrokken naar Ciney. Ik was er al om 9.10 uur, 
terwijl de deuren pas zouden opengaan om 10 
uur. Door me voor te doen als hulpexposant werd 
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ik echter toegelaten tot de parking en kon ik drie 
kwartier lang in mijn eentje door de hal strui- 
nen. Wat een verademing om door die gangen te 
kunnen lopen zonder een massa mensen. Ik kon 
vrijelijk bekijken wat me interesseerde (onder-
delen, miniaturen en boeken van Mercedes) en 
nadien ben ik ook de andere stands gaan bezich-
tigen. Uit gesprekken met exposanten kwam naar 
voren dat het voor hen een moeilijk jaar is ge-
weest en dat ze hoopten in Ciney hun verliezen 
enigszins te kunnen goedmaken. Iets na 10 uur 
begon de hal zich te vullen en werd er al gauw 
overal gediscussieerd en onderhandeld. De ko- 
pers zaten immers ook al een jaar op hun honger 
en hadden kennelijk flink wat gespaard, zodat ze 
zich nu volledig konden laten gaan. Win-win voor 
iedereen!
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In de andere hal boden dealers zoals elke keer 
prachtige wagens te koop aan en na de middag 
zat er hier en daar al een bordje ‘Verkocht’ onder 
de ruitenwissers, wat bewijst dat de commerce 
draait. Zelf heb ik talloze foto’s genomen, niet 
enkel van Mercedessen maar ook van een paar 
mooie Porsches, Corvettes en Maserati’s. Toen ik 
terugkeerde naar de eerste hal kwam ik tot mijn 
grote verrassing (en genoegen!) andere POV-
leden tegen. Dat was een mooie gelegenheid om 
een foto te nemen en een half uurtje bij te praten 
onder liefhebbers, waarna ik de terugweg aan-
vatte met tal van herinneringen en vrijwel lege 
zakken, maar niettemin zeer tevreden over het 
bezoek. Het enige wat ik betreur, was dat ik de 
ervaring niet kon delen met mijn copains maar 
hopelijk komen er snel betere dagen aan en kun-
nen we opnieuw ten volle samen genieten van 
onze gemeenschappelijke passie. Geduld, want 
onze gezondheid is het waard! 
 
 
Jean-Marie Boussy
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Bourgondië - mei 2017 - 5-daagse 
 
63 personen - 32 kamers 
 
Een 5-daagse in Frankrijk, met bezoeken aan 
Chateau Fort. Guedelon, Atelier Bernasse: 
restauratie van oldtimer + museum, La Carrière 
Souterraine d’Aubigny en de wijnkelder Bersan 
Kelder uit de 12de eeuw
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Eifel - 2018 - 4-daagse 

51 personen in 27 kamers.  
 
We bezochten de Geiser Andernach, schotel 
antenne 100m, een wildpark, Burcht Elst en Krip-
pana.
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exclusieve uurwerken & juwelen

Omega • Centoventuno • Montblanc • Marco Bicego • Balmain • Hamilton • Nona

Oudstrijdersplein 20 - 22 ┃9400 Ninove┃054 33 45 89
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Elzas Frankrijk - mei-juni 2019 - 5-daagse 
 
47 personen - 24 kamers 
 
Een 5-daagse in Frankrijk, met bezoeken aan 
Secrets du Chocolat, zilvermijn, peperkoek mu-
seum, Tourde voleurs, train touristique Stras-
bourg en Sainte odile
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Meester & Halloweenrit Nederland - oktober 
2019 - 2-daagse 
 
Hotel van der Valk, Goes 
 
Een 2-daagse in Zeeland, met bezoeken aan ver-
schillende musea, Stoomtrein(spooktrein Goes-
Borsele, rijdend museum, enz.



Binnenkort begint er alweer een nieuw jaar en 
dus wordt het tijd om aan het lidgeld te denken.
Voor 2021 bedraagt het lidgeld nog steeds 40 € 
voor elk lid. 

Het lidgeld wordt gebruikt voor de werking van 
de club: de verzekering, het drukken van het 
clubblad, de aankoop van lidkaarten en rally- 
borden, de bijdrage aan het clubfeest ……. 
Daarnaast gaat een deel naar BEHVA (Belgian 
Historic Vehicle Association) (het vroegere 
BFOV), overkoepelend organisme en onze 
spreekbuis naar de verschillende regeringen: 
buiten het forfaitaire bedrag dat wij als club 
betalen, wordt per lid een bedrag aangerekend. 
Als lid van de POV ben je automatisch ook lid 
van BEHVA, krijg je een lidkaart en ontvang 
je 4 maal per jaar hun magazine. Tevens kan 
je terecht op hun website en hun ledenportaal 
voor alle informatie over oldtimers. 

Ik wil je aandacht erop vestigen dat deel uit-
maken van een oldtimerclub een vereiste 
is als je via onze club een verzekering hebt 
afgesloten aan een voordelig tarief voor je old-
timer bij Marsh. 

Gelieve je lidgeld te betalen vóór 20 januari 
2021.

VERGEET HET NIET!
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Meerdere data worden later 
bekendgemaakt.

In functie van corona (Covid 19) maatrege-
len onderzoeken wij de mogelijkheid om 
het clubfeest later in het 
jaar te doen of te vervan-
gen door een BBQ
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